Identiteit van het Kerkelijk Centrum, Hervormde Gemeente Ermelo

Historie

Het Kerkelijk Centrum (KC) is ontstaan als centrum waarin kerkelijke activiteiten van de hervormde gemeente
gehouden konden worden. Het ‘onderwijs’ lokaal aan de Van Beekweg was te klein geworden dus was er
behoefte aan zalen waarin catechisatie gegeven kon worden. Ermelo groeide als dorp en al gauw werd er ook
een kerkzaal aan het gebouw toegevoegd en zo werd het Kerkelijk Centrum als kerk geopend op 29 juni 1963.
De hervormde gemeente was nog grotendeels één en van ‘modaliteiten’ was minder sprake als nu. Voor het KC
gebouwd werd, waren er 3 predikantsplaatsen voor twee kerken: de Oude Kerk (1006) 1 predikantsplaats en de
Nieuwe Kerk (1939) 2 predikantsplaatsen. In april 1965 kreeg het KC haar eerste eigen predikant.

Het Kerkelijk Centrum ontwikkelde zich gaande weg als ‘centrum’ gemeente tussen de ander wijken in.
Geworteld en verbonden met de gereformeerde traditie binnen de Hervormde Kerk stond ze open voor het
doordenken van wat het gereformeerde belijden en vieren betekent in de huidige tijd en context. Daar waar de
Oude Kerk zich typeert als hedendaags confessioneel met gevoel voor klassieke liturgie, de Westerkerk als een
laagdrempelige, gastvrije en veelkleurige gemeente in de breedte van de PKN met een evangelische inslag, de
Nieuwe Kerk als gemeente verbonden met de Gereformeerde Bond binnen de Nederlandse Hervormde kerk,
staat het KC voor een meer contextuele® toepassing van het gereformeerde belijden vandaag.

Wie zijn we?
Het Kerkelijk Centrum wil Jezus Christus centraal stellen. Dat kenmerkt zich o0.a. door een op Christus
gecentreerde prediking. Jezus staat centraal als onze Verlosser, Overwinnaar en Leermeester.
e Verlosser van onze zonde en schuld — als mensen verknoeien wij het steeds weer en staan we
schuldig t.o.v. God, leven we van de genade die Jezus verworven heeft.
e Overwinnaar over duisternis en dood — Jezus heeft de machten van de duisternis en de dood
overwonnen, we hebben eeuwig leven in Hem.
e Leermeester voor het leven — Jezus toont ons de weg om in deze gebroken wereld te leven in
gehoorzaamheid aan God en tot Zijn eer.
Als christenen naar Zijn naam genoemd, proberen we met vallen en opstaan Hem na te volgen in alle facetten
van ons leven. Het doel van de liturgie is Hem eren en loven om wie Hij is en wat Hij heeft gedaan. En de
gemeente op te roepen tot bekering, een leven in aanbidding, gehoorzaamheid en navolging.

Openbaring
God heeft zich aan ons bekend gemaakt door Zijn Woord, dat is de enige gezaghebbende bron voor ons geloof.

Daarom is ons uitgangspunt in een belangrijke uitspraak van de apostel Paulus: ‘Ik had besloten u geen andere
kennis te brengen dan die over Jezus Christus — de gekruisigde’ (1 Korintiérs 2:2). Christus, de Zoon van God, is
ons door onze hemelse Vader gegeven als onze enige Verlosser - door het kruis. Daarvan getuigt ook Petrus,
vervuld van de heilige Geest: ‘Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, vol verachting is weggeworpen,
maar die nu de hoeksteen geworden is. Door niemand anders kunnen wij worden gered, want Zijn naam is de
enige op aarde die de mens redding biedt’ (Handelingen 4:11-12). In het christelijke geloof gaat het erom dat
we alles wat we nodig hebben, zoeken in Hem die ons heil is: Jezus. Hij is de enige weg tot de Vader (Johannes
14:6), elke tong moet Hem belijden als Heer, tot eer van de Vader (Filippenzen 2:11) en alleen door geloof in
Hem worden we uit genade behouden (Romeinen 3:24). Jezus is de leessleutel voor het verstaan van de gehele
Bijbel.

Reformatie

In de zestiende eeuw, de tijd van de reformatie, zijn deze kostbare Bijbelse werkelijkheden herontdekt door
mannen als Calvijn en Luther. Toen zijn ook de zogenaamde vijf sola’s geformuleerd: Solus Christus (Christus
alleen), Sola Scriptura (de Schrift alleen), Sola Gratia (door genade alleen), Sola Fide (door geloof alleen) en Soli

1 In een contextuele benadering is de cultuur niet bepalend maar wel gesprekspartner in het verstaan van het Woord van
God

1 vastegesteld door kerkenraad 16 januari 2025



Deo Gloria (alleen tot eer van God). In de samenhang van deze vijf sola’s vinden we de kern van de identiteit
van christelijk (en dus ook gereformeerd) geloven.

soli Deo gloria
a
sola gratia sola scriptura sola fide
a
solus Christus

Solus Christus : in de Persoon en het werk van Jezus Christus, die in de Schrift naar ons toekomt, vinden we
alles wat voor ons heil nodig is: vergeving, vernieuwing en eeuwig leven, vrede, vrijspraak,
vreugde, rust, zekerheid en kracht.

Sola Scriptura:  de bijbel is het geopenbaarde Woord van God. Daarin openbaart God ons alles wat we nodig
hebben om behouden te worden. Voor heel ons leven zijn we aangewezen op de Heilige
Schrift als norm voor ons geloven en handelen.

Sola Gratia: onze redding uit de zonde is voor de volle honderd procent het werk van God in Christus. We
worden alleen uit genade behouden. En ook alleen door genade kunnen we groeien in een
heilig leven tot eer van God.

Sola Fide: het geloof is de band die ons met Christus verbindt. Alleen door waar geloof in Hem worden
we gered van de zonde. Dit geloof is niet onze verdienste maar een gave van de Geest,
waardoor we Christus met al Zijn weldaden omhelzen en ons Hem toe-eigenen.

Soli Deo Gloria: heel ons leven mag gericht zijn op het eren en verheerlijken van de heilige en heerlijke God
die we kennen als de Drie-enige: Vader, Zoon en Heilige Geest.

In deze vijf sola’s wordt dus de kern van het christelijke geloof samengevat. Als Kerkelijk Centrum willen wij
voluit in deze traditie staan en die toepassen in de cultuur waarin we vandaag geroepen zijn om kerk te zijn.

Als gemeente van Jezus Christus zijn we ons ervan bewust dat we geroepenen en gezondenen? zijn om het
Koninkrijk van God handen en voeten te geven. Door ons handelen, in gehoorzaamheid aan Gods woord, mag
in alle bescheidenheid en voorlopigheid iets oplichten van Gods Koninkrijk. We leven in de spanning van het
‘alreeds’ en ‘nog niet’ van dit Koninkrijk. In Christus’ overwinning is het Koninkrijk realiteit geworden en mogen
we ons ernaar uitstrekken en voor inzetten. Tegelijkertijd zal er gebrokenheid blijven en zal Gods Koninkrijk ten
volle gestalte krijgen bij Zijn wederkomst. In die verwachting willen we leven en staan we hoopvol in de wereld.

De gemeente vindt een gedegen uitleg van het Woord, die aansluit bij het dagelijks leven van de hoorders,
belangrijk waarbij wij eveneens hechten aan het staan in de gereformeerde traditie. Die traditie houdt o.a. in
dat we belijden dat:

a) God altijd de eerste en de initiatiefnemer is, wat zich uit in Zijn eeuwige verbond met de gelovigen en hun
kinderen,

b) we God kennen als een sprekende God; Hij heeft ons Woord gegeven en Zijn Geest leert ons het te
begrijpen en toe te passen in ons leven,

c) we de aardse werkelijkheid waarin we leven, zien als Gods werkelijkheid. Midden in het alledaagse en in
de gebrokenheid is God aanwezig en roept Hij ons tot navolging,

d) we de spanning in de openbaring van God in de bijbel niet oplossen. Er is kruis en opstanding, we zijn
geneigd tot alle kwaad en een nieuwe schepping, we ervaren aanvechting en vreugde, strijd en
overwinning, zwakheid en kracht, gebrokenheid en verwachtingsvolle hoop,

e) we Jezus Christus terugverwachten op de wolken en vanuit dat besef te leven.

Cultuur & Ethiek

Door de geschiedenis heen ervaart de christelijke gemeente spanning tussen heersende cultuur en de
toepassing van Gods Woord in de cultuur. Er kunnen culturele krachten zijn die bevrijdend en helend zijn in het
licht van Gods Woord als ook die ten diepste de mens niet dichter bij God brengen en Zijn heil. Het vraagt

2 Mattheus 28:18,19

2 vastegesteld door kerkenraad 16 januari 2025



gebed, onderscheidingsvermogen door de Heilige Geest en fijngevoeligheid om hierin de juiste keuzes te
maken.

Het geopenbaarde woord van God is geschreven in de cultuur van het Midden Oosten. Dat betekent dat bij het
lezen van de bijbel we onderscheidt moeten maken wat cultureel bepaald is en wat universeel geldt. Deze
zogenaamde contextuele benadering kijkt zowel naar de context van toen als ook naar de huidige context bij
het zoeken naar het verstaan van Gods Woord. Daarnaast zijn er zaken, zoals de offerdienst, wat door Christus
is vervuld, en zijn er algemeen geldende tijdloze zaken. Als we dit betrekken op wat er in de bijbel geschreven
staat over de rol van mannen en vrouwen in de gemeente, dan concluderen we dat zowel vrouwen als
mannen, die hiervoor door de Heilige Geest zijn toegerust, een plaats hebben in de kerkenraad, als dienend
orgaan ten behoeve van de gemeente. De gemeente is geroepen voorpost van het Koninkrijk te zijn en in dat
Koninkrijk geldt ten diepste gelijkwaardigheid tussen man en vrouw. Wat telt is of we ‘in Christus’ zijn. Man en
vrouw zijn niet gelijk, de bijbel poetst de verschillen niet weg, maar juist in de complementariteit van man en
vrouw wordt ook iets zichtbaar van de grootheid van God. De voortgang van het evangelie was uitermate
belangrijk en mocht niet in gevaar worden gebracht door een christelijke gemeente die te zeer de geldende
culturele normen op z'n kop zette. En in die tijd betekende dat een ondergeschikte rol voor de vrouw in de
samenleving. Op fundamenteel niveau voor de zondeval zijn man en vrouw samen één en zij beiden zijn
geschapen naar het beeld van God. Man en vrouw hebben elkaar nodig en vullen elkaar aan, ook in de (leiding
van de) christelijke gemeente. Voor meer informatie zie ‘Vrouw en ambt — enkele vervolgoverwegingen’.

Wat betreft relatievormen spreekt de bijbel duidelijk over het huwelijk als een instelling om de liefde tussen
man en vrouw tot bloei te laten komen. In de veilige bedding van huwelijkse trouw kan de liefde groeien en
kunnen kinderen, als God die geeft, veilig opgroeien. De bijbel spreekt positief over mensen die zonder partner
door het leven gaan; zij horen er volledig bij en hebben zelfs meer tijd voor werk in het Koninkrijk. De zondeval
heeft verregaande impact op alle facetten van het leven. Nadat Adam en Eva van de boom van kennis van goed
en kwaad hebben gegeten, begint de verwijdering tussen hen. Adam geeft Eva de schuld en Eva verwijst naar
de slang. De gebrokenheid raakt ook aan huwelijksrelaties.

Het kan ook zijn dat je een andere seksuele oriéntatie ervaart dan de heteroseksuele norm waar de bijbel over
spreekt. Aan deze ontdekking gaat vaak een heel proces vooraf, soms met pijn en moeite. We willen een
warme en betrokken gemeente zijn voor gemeenteleden die een andere seksuele oriéntatie hebben. Het is
onze hoop dat zij zich thuis voelen in onze gemeente en betekenisvolle relaties kunnen aangaan met andere
gemeenteleden en hun gezinnen. Homoseksuele gemeenteleden die een relatie aangaan met een persoon van
hetzelfde geslacht blijven welkom in onze gemeente en kunnen deelnemen aan het avondmaal. De kerkenraad
ervaart geen openheid hen te bevestigen in een ambt of hun relatie te zegenen in een dienst. Voor meer
informatie zie de notitie ‘De bijbel, (homo)seksualiteit en de gemeente’.

Hoe willen we kerk zijn?

Als gemeente van Christus zijn we allemaal onderweg. Onderweg naar Gods grote toekomst als Jezus
terugkomt en er een nieuwe hemel en aarde komt waarin Hij als Koning zal heersen. Maar we zijn ook
onderweg om nu al te groeien in Christus’ gelijkvormigheid. Met vallen en opstaan en nog meer vallen en
opstaan proberen we gehoor te geven aan de roepstem ‘Volg Mij’ (Joh 1:44). Die oproep geldt voor ons
allemaal en maakt Jezus in Zijn gesprek met Petrus heel persoonlijk. Als Petrus vraagt wat er met Johannes zal
gebeuren, zegt Jezus: ‘volg jij Mij!’ (Joh 21:22).

Als gemeente van Christus willen we graag mensen helpen gehoor te geven aan die roepstem. Hoe ver of
dichtbij je ook bij Jezus bent, we geloven dat hoe dichter jij bij Jezus leeft, hoe meer je de volheid van het
leven, zoals God dat heeft bedoeld (Joh. 10:10), zult ervaren. Het mag duidelijk zijn dat die volheid niet gelijk
staat aan een aards leven met alles erop en eraan. Volheid wordt ten diepste ervaren in gemeenschap met
Jezus, ongeacht de omstandigheden waarin je je bevindt.

Het is ons verlangen dat we in de gebrokenheid van het aardse bestaan elkaar ondersteunen, helpen en
bemoedigen om in goede en in kwade dagen, Jezus te zoeken. De gemeente als Lichaam van Christus is aan
elkaar gegeven Hem te verheerlijken en elkaar te ondersteunen.
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Het is ons verlangen dat mensen die de Here Jezus nog niet kennen, Hem leren kennen en aannemen als
Verlosser, Overwinnaar en Leermeester voor hun leven.

Liturgie en sacramenten

De liturgie is allereerst Gods dienst aan ons. In deze dienst mogen wij tot God naderen. Liturgie is dus een
wisselwerking van Gods komen en spreken tot ons en ons naderen en antwoorden aan Hem. Dit vraagt
zorgvuldigheid van wat er wanneer gesproken, beleden, gebeden en gezongen wordt. In het KC putten we uit
een rijke en brede traditie waarbij ook het hedendaagse lied een plaats kan krijgen. Aangezien we in het KC één
gezamenlijke eredienst hebben, is de invulling van de liturgie een uitdaging. De ene keer meer nadruk ligt op
verootmoediging/gebod (traditioneel onderdeel van de morgendienst) en de andere keer op het belijden van de
kerk (traditioneel onderdeel van de middagliturgie). Wellicht wordt deze de komende tijd verder
uitgekristalliseerd, zonder dat deze vast komt te liggen, als zal het eigene van de liturgie, haar vastheid zijn.

Vanuit het geloof dat God de eerste is en werkt in en door de gemeenschap, zoals dat zich uit in het verbond,
dopen wij kinderen. Het sacrament van het Heilig Avondmaal staat open voor gemeenteleden die openbare
belijdenis hebben gedaan. We bezinnen ons hoe we de jongeren van de gemeente ook op een of andere manier
bij de avondmaaldienst kunnen betrekken.

Kerkelijk Centrum, november 2024
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